
 
 

 

 

Snoezelen 

Beekdal VSO te Amersfoort heeft onlangs een snoezelruimte ingericht voor haar leerlingen. En dat is 
best bijzonder. Niet alleen omdat de inrichting kon worden gefinancierd dankzij een gulle giftgever. 
Maar ook omdat snoezelen een perfecte uitlaatklep blijkt voor kids die even op adem willen komen. 
Zoals voor Kaj, Eowyn en Nasim hier op de foto, die het heerlijk vinden om zo nu en dan even te 
chillen.   
 
Op Beekdal zitten 165 leerlingen, allen kinderen die grote moeite hebben met leren. In een 
gemoedelijke sfeer krijgen ze hier de kans om zich te ontwikkelen, d.w.z. te ontdekken wie ze zijn, wat 
ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Tuurlijk staan 
de leerkrachten klaar, om waar nodig te ondersteunen of helpen. Bijvoorbeeld met ‘leren leren’, iets 
voor een ander betekenen en voor jezelf opkomen. In alle gevallen doet de school haar uiterste best 
om de leerlingen veel bij te brengen en voor te bereiden op een passende uitstroomplek. Dit door 
hoge, maar ook realistische verwachtingen om te zetten in een passend onderwijsaanbod. 
 
Esther Schuur (directeur Beekdal): ‘Ik kan de giftgever niet vaak genoeg bedanken. Wat fantastisch dat 
hij dit voor de kinderen heeft willen doen! De ontspanningsruimte is echt heel mooi geworden. Precies 
zoals ik me had voorgesteld. Zo is er onder meer een muurprojectie met sfeerbeelden, een wandpaneel 
dat het geluid van een regenbui produceert en een snoezelbuis waarin luchtbelletjes naar boven stijgen 
met bijbehorende geluidjes. Alles nodigt uit om zintuigelijke prikkels te ervaren en verwerken. Kalmte 
en activatie gaan hand in hand en de kinderen komen tot rust. In plaats van slaperig te worden, 
verlaten ze de kamer na een kwartiertje ontspannen en alert. Op deze manier kan worden voorkomen 
dat emmertjes overlopen. Mooi toch!.’  


